
   

 

Een bijdrage van Kitty Siebel 

Kom Schepper 

Kom Schepper, adem in ons hart dat 

koud en eenzaam op jou wacht,  en 

vul ons met jouw warme gloed die 

mensen anders leven doet. 

Jij troost ons machteloos verdriet, 

als jij niet komt bestaan wij niet, jij 

bent het vuur dat ons ontsteekt,  de 

adem die ons leven geeft. 

In jou zien wij de hand van God door 

wie ons zwijgen spreken wordt als hij 

ons aanraakt duizendmaal en wij gaan 

spreken in zijn taal. 

Verlicht ons duistere bestaan en 

steek ons met jouw liefde aan, neem 

onze zwakke twijfel weg en zet ons 

wankel leven recht. 

Maak ons toch los van alle kwaad en 

breng ons vrede, vroeg of laat wijs 

ons de weg, de goede baan die wij 

ons leven moet gaan, 

Geef ons van jou een nieuw gezicht, 

een straaltje van Gods lieve licht,  

dan worden wij, als jij ons helpt een 

spiegelbeeld van Jezus zelf. 

        

Michaël Steehouder  

Wat mij er in aanspreekt is steeds weer het gegeven, dat wij het niet zonder Gods hulp redden. 
In ieder vers wordt Gods hulp gevraagd. 
Met Pinksteren zendt God ons zijn geest. Die verlaat ons nooit. 
Altijd kunnen we op die geest vertrouwen. 
 
Kitty Siebel  
 


